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Norman en Roy Manley 

De Jamaicaanse broers Norman en Roy Manley hadden een wat atypische 
oorlogservaring voor niet-blanke mannen uit de Britse Cariben. Zij dienden immers 
niet in het Bri sh West Indies Regiment, maar in de oer-Britse Royal Field Ar llery. 
Geboren in een welgestelde Jamaicaanse familie - vader was een wi e zakenman en 
moeder half-Iers - waren de ‘lichtgekleurde’ Manley-broers bezig aan hun studies in 
Engeland toen de oorlog uitbrak. Hoewel hij op een goede privéschool had gezeten, 
werd de jongere broer Douglas Roy, roepnaam Roy, geweigerd in een Officers 
Training Corps en dat omwille van zijn huidskleur. Vervolgens meldden de twee 
broers zich in september 1915 samen aan bij de Royal Field Ar llery in het Londense 
arbeidersdistrict Dep ord. Ze gingen er immers van uit dat niet-wi e mannen daar 
gemakkelijker geaccepteerd zouden worden door zowel de plaatselijke bevolking als 
de legerofficieren. Toen hij vier maanden later overzee ging, deed Norman Manley 
dat als korporaal bij de ar llerie. Toch bleek zijn -nochtans lage- rang een nadeel te 
zijn, want, zo herinnerde Norman zich decennia later: de gewone kanonniers “namen 
niet graag bevelen aan van een ‘gekleurde’ onderofficier en hun houding was dan 
nog mild in vergelijking met die van mijn collega’s onderofficieren ... Zij waren 
hatelijker en spanden later samen om mij in moeilijkheden te brengen”. Toen dit 
inderdaad gebeurde, wist hij aan de krijgsraad te ontkomen door een interven e van 
zijn sympathieke bevelvoerende officier. Norman Manley werd dan met zijn broer 
Roy overgeplaatst naar D Ba ery van de 174ste Brigade van de Royal Field Ar llery. 
Op eigen verzoek verloor hij zijn graad en keerde hij terug naar de rang van gewoon 
kanonnier.  

De broers Manley: links Roy en rechts Norman 

  



In de aanloop naar de Derde Slag bij Ieper sneuvelde Roy op 26 juli 1917, 21 jaar 
oud. Dat gebeurde jdens een zware Duitse beschie ng, allicht in de buurt van 
Wilson Farm waar zich vandaag het administra ef centrum Auris van de stad Ieper 
bevindt. In een mum van jd was de hel  van de manschappen gewond of gedood. 
Volgens Norman droeg Roy een gewonde kameraad op zijn rug die later bleek dood 
te zijn, toen hij op zijn beurt getroffen werd door een klein stukje granaatscherf in 
het hart. Norman was niet in de buurt toen zijn broer s erf, maar hielp hem wel de 
volgende dag begraven. Vandaag ligt Roy Manley begraven in Poperinghe New 
Military Cemetery (graf II.E.41).  

Enkele maanden later, nog jdens de Derde Slag bij Ieper, werd Norman Manley 
onderscheiden met de Military Medal voor “conspicuous bravery in the field”. Zonder 
zijn broer voelde hij zich echter meer dan ooit alleen en deze eenzaamheid schreef 
hij toe aan zijn donkerder huidskleur. Na de oorlog, toen hij terugkeerde naar Oxford, 
had Manley problemen om zich aan te passen aan het burgerleven, allicht leed hij 
aan een vorm van oorlogsneurose. Uiteindelijk studeerde hij af in 1921 en trouwde 
hij met zijn nicht en jarenlange liefde, de Engelse kunstenares Edna Swithenbank. Na 
zijn terugkeer naar Jamaica werd hij de belangrijkste advocaat van het eiland en in 
1938 rich e hij de People's Na onal Party op, die zich inze e voor algemeen 
kiesrecht en zel estuur. Het eerste zou in 1944 worden toegekend, het tweede 
mondde geleidelijk uit in Jamaica's ona ankelijkheid in 1962. Manley was 
uiteindelijk regeringsleider van Jamaica van 1955 tot 1962. Kort na zijn dood in 1969 
kreeg hij de tel van Na onale Held, als een van slechts zeven Jamaicanen aan wie 
deze tel tot op heden werd toegekend. Volgens zijn kleindochter Rachel droeg 
Norman Manley gedurende zijn hele leven een zwarte stropdas ter nagedachtenis 
aan zijn geliefde broer met wie hij in Engeland in het leger was gegaan maar die 
nooit was teruggekeerd. 

Herbert Morris 

Een rij verder dan het graf van Roy Manley op Poperinghe New Military Cemetery, 
bevindt zich dat van een andere Jamaicaan, Herbert Morris (graf II. F. 45). Herbert 
Morris was slechts 17 toen hij om het leven kwam. In het Britse Rijk bedroeg de 
minimumlee ijd voor oorlogsvrijwilligers 18 jaar, maar nogal wat van de Caribische 
rekruten waren jonger. Als piepjonge Jamaicaanse soldaat diende Herbert Morris in 
het 6de bataljon. Hij was eind april 1917 in Frankrijk ontscheept en op 21 juni van 
dat jaar betrok zijn eenheid een tentenkamp aan de Pezelhoek, net ten noorden van 
Poperinge. Zijn bataljon was tegen die jd als korpstroepen toegevoegd aan het XVIII 
Korps van generaal Ivor Maxse (Vijfde Leger) met als opdracht het aanvoeren van 



muni e. Op 20 augustus 1917, toen hij op weg was naar Essex Farm, bij Ieper, ging 
Herbert Morris ‘Absent Without Leave’ en kort daarop werd hij gearresteerd. Tijdens 
zijn krijgsraad op 7 september vertelde hij de rechtbank dat hij het geluid van het 
geschut niet langer kon verdragen, dat hij de dokter hierover had geraadpleegd maar 
dat deze hem niet had kunnen helpen. Ondanks een posi eve karakterschets waarin 
stond dat Herbert Morris intelligenter was dan de meeste van zijn 
pelotonskameraden, kreeg hij toch het doodvonnis. Het is niet bekend of de militaire 
autoriteiten zijn ware lee ijd kenden, maar als dat niet het geval was, is het duidelijk 
dat ze er ook niet aan gedacht hebben er navraag naar te doen. In elk geval op 20 
september 1917 werd de jongen van 17 gefusilleerd. Daarmee is Herbert Morris een 
van de twee jongste geëxecuteerden van de Eerste Wereldoorlog.  

Hij is ook de enige 
Afrikaans-Caribische 
soldaat die aan het 
Westelijk Front werd 
geëxecuteerd en de enige 
die werd doodgeschoten 
voor een vergrijp waarbij 
geen geweld aan te pas 
was gekomen. 

 
 

Het nieuws van Herbert Morris' execu e had een grote impact binnen de bataljons 
van het BWIR. Vijfenzeven g jaar na de gebeurtenissen schreef de Bahamaans 
veteraan, journalist en poli cus E enne Dupuch in zijn memoires hoe er een 
Jamaicaan was die jdens de beschie ngen was weggelopen en dat “zijn laatste 
boodschap aan zijn moeder was dat hij niet tegen het zieldodende lawaai van 
ontploffende granaten kon”. Het was iets wat Dupuch, die de reac es van mannen bij 
een gewelddadig beschie ng kende en die zelf had ondergaan, volkomen begreep. 

 

 

 

 



Muziek in het Bri sh West Indies Regiment 

Muziek was erg belangrijk en alomtegenwoordig in de militaire eenheden die in de 
Caraïben werden gerekruteerd. Zo had elk bataljon een eigen muziekkorps. Dat 
speelde niet alleen geves gde militaire deuntjes en marsen, maar liet ook nieuwe 
componeren. En aan die nieuwe melodieën werden tels gegeven die verwezen naar 
de plaatsen waar ze verbleven zoals “Poperinghe”, “Ondank” of de “Tannery March”. 
Van bijzonder belang was ook de muziek van thuis en aalmoezenier Alfred Horner 
schreef aan zijn lezerspubliek in de Bahama’s vol weemoed over de herinneringen 
die opkwamen bij het horen van “Farewell, my sunny home”, gespeeld “in de 
historische ruïnes van het door granaten geteisterde Ieper”.  
 

 

De beste muzikant in Bri sh West Indies Regiment 
was waarschijnlijk Sam Manning (ca. 1898 - 1960) uit 
Trinidad, die aanvankelijk bij het Middlesex Regiment 
diende voor hij naar het BWIR werd overgeplaatst. Hij 
zou later echter uitgroeien tot een icoon van de 
Afrikaans-Caribische cultuur in New York, Londen en 
op vele andere plaatsen. Manning was niet alleen een 
zwarte, baanbrekende platenar est, een van 's 
werelds beste Calypsospelers, en een acteur, maar 
ook ac ef op poli ek vlak. 

 
Sprekend in die context is bijvoorbeeld zijn misschien meest bekende song 
‘Lieutenant Julian’ (te beluisteren op internet) die gewijd is aan de zwarte piloot 
Hubert Julian die bekend werd als de “Black Eagle of Harlem”. In het lied roept hij 
“Negroes everywhere, negroes in this hemisphere” op om trots te zijn: “Let us all be 
proud, when he conquers the waves and air, in his glory we are going to share”.  

De Caraïben op het Westelijk front 

 

De aanwezigheid van mannen uit de Britse kolonies in het 
Caribisch gebied - de Bri sh West Indies - is grotendeels 
vergeten en zeker onderbelicht. Dit is opmerkelijk omdat de 
Eerste Wereldoorlog niet alleen ac ef wordt herdacht in het 
Caribisch gebied, maar ook algemeen wordt beschouwd als 
een keerpunt in de geschiedenis van de regio. Eén verklaring 
is dat de West Indies een zeer divers, gefragmenteerd en 
uitgestrekt gebied was dat niet uit één, maar uit vele Britse 
kolonies bestond. 



 

Vandaag gaat het om de ona ankelijke eilandstaten Jamaica, Barbados, Trinidad en 
Tobago, de Bahama’s, St Vincent and the Grenadines, Grenada, St Lucia, An gua en 
Barbuda, St Ki s en Nevis, en Dominica; om Belize en Guyana op het Amerikaanse 
vasteland; en om Anguilla, Montserrat, de Kaaimaneilanden, de Turks en 
Caicoseilanden en de Kaaimaneilanden die tot op heden Britse overzeese gebieden 
zijn. Sommige eilanden hadden nauwelijks contact met elkaar. Deze verspreide 
eilanden deelden echter wel hun Bri shness, één en hetzelfde na onale gevoel. 
Want in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Maori en de Canadese First Na ons, was de 
zwarte bevolking niet 'inheems' maar stamde ze af van Afrikaanse immigranten die 
evenwel in tegenstelling tot de blanke migranten onder dwang naar het Caribisch 
gebied waren gebracht. Ze vormden ook geen minderheid, zoals 'Indianen' en Maori, 
maar een (overgrote) meerderheid. Ondanks hun overduidelijke ondergeschiktheid 
aan blanke landgenoten en koloniale bestuurders, waren Afrikaans-Caribische 
burgers over het algemeen loyaal aan het Britse rijk Empire, de Britse vorst en de 
Bri en wereldwijd. Omdat ze quasi-direct door Londen werden geregeerd, voelden 
ze zich ‘Britser’ in cultuur, taal en opvoeding dan sommige Canadezen of Australiërs 
die een niet-Britse a omst hadden. Voor veel goed opgeleide zwarte West-Indiërs 
was het opnemen van de wapens bij het uitbreken van de oorlog een ui ng van hun 
Britse iden teit. Maar rekrutering bood ook een economische kans voor veel zwarte 
eilandbewoners want duizenden van hen, voornamelijk uit Jamaica en Barbados, 



hadden emplooi gevonden aan het graven van het Panamakanaal. Toen dat in 1914 
werd geopend, zaten ze zonder werk en inkomen. De verre oorlog in Europa leek een 
goed alterna ef; het loon was aantrekkelijk, net als het avontuur. 

Terwijl blanke inwoners van de Britse gebieden in het Caribisch gebied zonder 
problemen dienst konden nemen en werden ingelijfd in het reguliere Britse leger, 
werd zwarte inwoners deze kans ontzegd. Blank en zwart naast elkaar in hetzelfde 
regiment was uit den boze. Sommige hogere officieren in Londen betwijfelden zelfs 
of zwarte mannen wel met handgranaten konden omgaan: "ze zouden een groter 
gevaar zijn voor hun vrienden dan voor de vijand”. Toch werd er in 1915 onder druk 
van de zwarte publieke opinie in de Bri sh West Indies een aparte Afrikaans-
Caribische eenheid gevormd en in oktober van datzelfde jaar kreeg het de naam 
Bri sh West Indies Regiment (BWIR). Dit betekende echter niet dat zwarte soldaten 
werden beschouwd als gelijkwaardig aan hun blanke kameraden. Zelfs Koning 
George V, wiens steun van vitaal belang was geweest voor de oprich ng van het 
BWIR, suggereerde dat niet-blanke mannen maar beter niet in Europa konden 
worden ingezet. In Egypte zouden ze nu ger zijn, dus daar werden de eerste 
bataljons naartoe gestuurd. Uiteindelijk zou alleen het eerste bataljon korte jd 
gevechtservaring opdoen in het Midden-Oosten. Vanaf de zomer van 1916 zouden 
de meeste bataljons van het BWIR toch aan het Westelijk Front worden ingezet. In 
Europa werd echter zelfs aan de militair getrainde Afrikaans-Caribische 
infanterietroepen elke gevechtservaring ontzegd. Ze werden louter goed bevonden 
om muni e naar de ar llerie te brengen of andere arbeidstaken uit te voeren.  

De niet-strijdende en ondergeschikte taken die ze toegewezen kregen, spaarden de 
West-Indiërs niet voor het gevaar en de verschrikkingen van de oorlog. Van de 
15.000 mannen in de BWIR zou bijna 10% de oorlog niet overleven. Naast de koude 
winters in Frankrijk en Vlaanderen waren het vooral de harde racis sche en 
neerbuigende behandeling door veel blanke officieren die hard aankwamen bij de 
Afrikaans-Caribische soldaten. Deze en andere oorlogservaringen zouden het leven 
van de BWIR-mannen voor al jd veranderen: na hun terugkeer naar de Amerika’s 
werden veel veteranen invloedrijke journalisten, zakenlieden, ac visten en poli ci 
die het zel ewustzijn van de zwarte eilandbewoners zouden versterken. Door hen 
veranderde de Eerste Wereldoorlog voor al jd het leven en de poli ek in het Britse 
Caribische gebied. 

 

 

 



Lads of the West, with duty done, soon shall we parted be 
To different land, perhaps no more each other’s face to see, 
But s ll as comrades of the war our efforts we’ll unite 
To sweep injus ce from our land, its social wrongs to right. 
Then go on conquering – li  your lives above each trivial thing 
To which the meaner breeds of earth so desperately, cling; 
And Heaven grant you strength to fight the ba le for your race,  
To fight and conquer, making earth for man a happier place. 
 
Henry B. Monteith, Ac ng Warrant Officer Class 2, Bri sh West Indies Regiment, 
Jamaica Times, 28 June 1919 

 
Herdenkingsplaatsen van het Bri sh West Indies Regiment in 
Vlaanderen  

Tweehonderd der g leden van het BWIR verloren het leven ten gevolge van 
oorlogshandelingen in België jdens de Eerste Wereldoorlog. Van hen worden er 181 
herdacht op begraafplaatsen in West-Vlaanderen en op de Menenpoort. Deze 
begraafplaatsen tellen de grootste concentra e aan Caraïbische graven: Adinkerke 
Churchyard Extension, Bedford House Cemetery, Canada Farm Cemetery, Dozinghem 
Military Cemetery, Gwalia Cemetery; Haringhe (Bandaghem) Military Cemetery, La 
Cly e Military Cemetery, Poperinghe New Military Cemetery, Lijssenthoek Military 
Cemetery, Mendinghem Military Cemetery, Ypres Reservoir Cemetery, en natuurlijk 
ook de Menenpoort waar elke avond ook voor hen de Last Post weerklinkt.  

Het paneel aan de Menenpoort 

 

 
Dominiek Dendooven, In Flanders Fields Museum 



Deze tekst is gebaseerd op het boek “Lads of the West”. Het Bri sh West Indies 
Regiment, van de Caraïben naar het Westelijk Front en terug, 1915-1919” (Ieper, In 
Flanders Fields Museum, 2023). 

 

 

  



 

Organisa e / Organisa on: Last Post Associa on 

Produc e / Produc on: Events Outside The Box 
Tekst en regie / Text and director: Bart Cafmeyer 

Research: Dominiek Dendooven (IFFM) 

______ 

Ar esten - Deelnemers / Ar sts - Par cipants: 

Lady Linn Trio 
Chorus Youth Choir conducted by / Jeugdkoor Chorus o.l.v. Tine Devoghel 
Frans Grapperhaus (Cello) / Ma e Archie (Gitar/Gitaar) / Fernandez Trio 

Rien Deleu & Bap ste Cobbe  
Klaroeners / Buglers Last Post Associa on 

______ 
 

Met dank aan / Thanks to: 

Commonwealth War Graves Commission 
In Flanders Fields Museum Ieper 

Stad Poperinge & Stad Ieper 
Talbot House 

______ 

Volgende evoca es / Following evoca ons 

Mei / May 2024: De Palingbeek - Zillebeke 
Augustus / August 2024: Hill 60 - Zillebeke 

Meer informa e / More informa on:  

www.lastpost.be 


